
Kees van Hogeloon wint ook tweede competitiemanche

Na de A-manche heeft Kees van Hogeloon ook de B-manche van de interne competitie van Eeuwig 
Schaak gewonnen. Dat ging niet bepaald van een leien dakje. Tegen John van Helden had Kees het 
uitermate moeilijk, maar zoals wel vaker in dit seizoen zat het hem flink mee. De partij tussen John 
van Helden en Kees van Hogeloon was bepaald geen vlekkeloze partij. Eerst verzuimde Kees een 
stuk te winnen, daarna won John een pion en leek hij op winst af te koersen, maar diep in de avond, 
toen de andere partijen al lang klaar waren, ging John de fout in en won Kees een toren. Zo ging hij 
er onverwacht toch nog met het volle punt vandoor en liep hij wat uit op zijn concurrent Ad Bruijns.
Ad Bruijns zelf speelde wel een sublieme partij. Tegen Cees Buurman liet hij op de damevleugel 
een paar pionnen slaan om de stukken weg te lokken van de koningsvleugel, waar Ad vervolgens 
genadeloos toesloeg. Hij blijft in het spoor van Kees van Hogeloon en heeft nog kans op prolon-
gatie van zijn titel als clubkampioen. Gerard Snoeijs zorgde voor een verrassing door te winnen van
Jan Rijkse. Jan leek aanvankelijk op winst af te koersen, maar blunderde zeer tegen zijn gewoonte 
een toren weg, waardoor hij in één keer kansloos was. De partijen tussen Cor Lazeroms en Wim 
Soeters en tussen Jan Konings en Patrick Heijnen bleven in evenwicht en eindigden in remise. 

Eindstand B-manche: 

1. Kees van Hogeloon 64½
2. Ad Bruijns 59½
3. Gerard Snoeijs 51

Stand clubkampioenschap: 

1. Kees van Hogeloon 160
2. Ad Bruijns 139½
3. Jan Rijkse 123½

Kees van Hogeloon



In een schaakpartij kan er nogal eens iets mis gaan. Een blunder is snel gemaakt. Dat geldt voor 
schakers op elk niveau, zelfs voor wereldtoppers. Kijk maar eens wat er gebeurde in de partij 
Visnawathan Anand – Vassili Ivantsjoek in 1994: 

Ivantsjoek kan mat in één geven met 29...,De4xh1. Maar het ongelooflijke gebeurt: Ivantsjoek ziet 
de matzet totaal over het hoofd en speelt 29...,De4-f4+. Na 30.Pe5-f3 weet Anand de mataanval af 
te slaan en wint hij later de partij. Een zeldzame blunder van een topgrootmeester! 

Anand en Ivantsjoek aan het begin van hun partij in 1994


